
 
 
 
 
 
 
 
   

Nummer 456, 31/05 – 01/08/2024 

Met dankbaarheid kijk ik terug op een bijzondere tijd voor onze parochies, maar ook voor 
mijzelf. 
Voor onze kerk is het een inspirerende tijd geweest: wij hebben het hoogfeest van Pasen 
gevierd. Voor velen is Pasen een nieuw begin, na een koude en regenachtige winter en 
verwacht men de lente met zonnige en mooie dagen. Ik hoop het ook natuurlijk, want bij 
het schrijven van dit stukje kijk ik naar buiten en het stormt en het regent.  
Voor ons christenen is Pasen, het hoogtepunt van ons christelijk geloof, de overgang 
van dood en sterven, naar de verrijzenis van Jezus. Wij herdenken dat onze Heer Jezus 
is voor ons gestorven; maar Hij is niet dood maar leeft! 
 
Dat is tastbaar en persoonlijk voor mij geweest. Vorige week hebben 14 jongeren van 
onze parochies het Heilig Vormsel ontvangen. Mgr. Hendriks gaf in zijn preek een duwtje 
aan ons allen: vertrouwen dat het goed komt en als je zit in de problemen is de Geest bij 
ons en zal ons helpen. De komende weken zullen de kinderen in Lutjebroek, Venhuizen 
en Bovenkarspel hun eerste communie ontvangen.  
<lees verder op de website of in de geprinte uitgave in de kerk> 
 
Wij staan er niet alleen voor, wij doen het allemaal samen! 
Pastoor Andrea april 2024 

Dankbaarheid 

Voorloper 
Parochiecentrum 
Secretariaat + opgave 
intenties: 
Woensdag en donderdag 
09:30 – 11:30uur 

Vieringen 
Zondag 9 juni  10:00 
Viering Onder leiding van  
Parochianen 
Voorganger: VOP groep Gb. 
Lector: eigen 
Koor: Joko 
 
Zondag 23 juni 10.00 uur 
Eucharistieviering Johannes de 
Doper viering 
Voorganger: kapelaan Piets 
Lector: Wil Visser 
Koor: Gemengd Koor 
 
Zondag 30 juni 10.00 uur 
Regioviering in Enkhuizen 
 
Zondag 14 juli  10:00 
Viering Onder leiding van  
Parochianen  
Voorganger: VOP gr. Gb. 
Lector: eigen 
Koor: Together 
 
Zondag 28 juli  10:00 uur 
Eucharistieviering 
Voorganger: kapelaan Zürlohe 
Lector: Ineke van Staveren 
Koor: Gemengd Koor 
 
 
Voor de overige zondagen zie 
de website onder vieringen. 

Parochie agenda 
Woensdag 19 juni 9.00 uur 
kerkschoonmaak gr. 1 
Dinsdag 2 juli 19.30 uur 
Vergadering parochieraad 
Zaterdag 6 juli 10.00 uur 
Vergadering actiecomité Houd 
De Kerk Open 
Donderdag 1 augustus 13.00 
uur Voorloper vouwen gr. 2 
 
Zie de website voor de 
parochie agenda (onder het 
kopje Actueel ) Of klik hier 
 
 
 

Rooms Katholieke Kerk St. Johannes de Doper, Zesstedenweg 158 - 1613 KD , Grootebroek 
0228 – 515 126 

secretariaat@johannesdedoper.info 
Kijk voor meer informatie over de parochie en de uitgebreidere Voorloper op: www.johannesdedopergrootebroek.nl 

En verder op de website 
 
 
Op onze website (onder het kopje Actueel / Activiteiten) vind u meer informatie over 
bijvoorbeeld: 

• Uitnodiging 25 jarig priesterjubileum 
• Jongerenviering: Ken je mij? 
• Opendag St. Bonifatius-instituut 

 
Ook treft u de uitgebreide Voorloper op onze website! 

Nieuws van de parochieraad 
Als ik dit stukje schrijf hebben we net 
gisterenavond weer onze parochieraad 
vergadering gehad. We zijn nog steeds 
goed gemotiveerd en bezig met nieuwe 
initiatieven, zoals nu de voorbereidingen 
voor op 26 mei de Maria openlucht viering 
op de begraafplaats. We hopen dan ook op 
goed weer en een grote opkomst. Bij deze 
ook een bijzonder woord van dank aan alle 
heren van de tuinploeg, die de urnentuin 
opnieuw hebben ingericht, met nieuwe 
planten een nieuw stuk net ingezaaid 
grasveld gazon. (Zie foto’s in bijlage)        

Binnen het regiobestuur is er nu gelukkig ook 
wat rust en nieuwe gedachten ontstaan door 
de heroverwogen toekomstvisie. Niet het 
regiobestuur maar, en in overleg met, de 
individuele parochies gaan hun toekomst 
vormgeven. Zolang er voldoende vrijwilligers, 
kerkbezoek en financiën zijn kan ook onze 
Johannes de Doper kerk openblijven. 
 
 Afgelopen periode hebben we de 
burgemeester hier gehad met de 4 mei 
dodenherdenking in de Mariakapel in de kerk.  
<lees verder op de website of in de geprinte 
uitgave in de kerk> 
 

https://johannesdedopergrootebroek.nl/
https://johannesdedopergrootebroek.nl/parochie-agenda/
mailto:secretariaat@johannesdedoper.info
https://johannesdedopergrootebroek.nl/activiteiten-inschrijvingen/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Contacten 
Parochieraad: 
parochieraad@hotmail.com 
 
Pastoor Andrea Geria: 
Geriaandrea85@gmail.com 
06-26788605 
 
Kapelaan Peter Piets: 
Lambertusz95@gmail.com 
06-57918746 
 
Kapelaan Wim Zürlohe 
zurlohewim@gmail.com 
0228-543287 
 
Diaken Jules Post: 
Jjm.post@hotmail.com 
06-37406247 
 
 
Kerktelefoon bij overlijden: 
Riet Broersen 
06-28983400 
 

Melding van de voedselbank 
 
 

 
     

   
     

     
   

   
     
   

     
    

    
     

     
    

  
   

     
     

     
   

    
  

    
    

   
     

    
    

   
   

    
   

Beste parochianen  
Voor het product van de maand juni wordt aandacht gevraagd voor 
de ochtendmaaltijden. De producten die hiervoor in aanmerking komen zijn o.a.: 
Cruesli   Havermout 
Lang houdbare melk Broodbeleg zoals Jam ,Chocopasta of hagelslag. 
Beschuit  Afbakbroodjes 
Thee 
 
Ook in de komende zomermaanden hopen we ook op een mooie opbrengst. 
Hiervoor vast onze dank. 
 
Met vriendelijke groet, 
Peter van Staveren 

Bankgegevens 
Parochie St. Johannes de 
Doper, Grootebroek 
NL95RABO0117600369 
 
De Parochieveiling: 
NL37RABO0117682020 
(vermeld notanummer) 
 
Aktie Kerkbalans: 
NL45RABO0117606022 

Vieringen in de regio 
Zondag 2 juni 10.00 uur 
Bovenkarspel: Viering Eerste 
Communie met kapelaan Piets 
Lutjebroek & Vehuizen:Viering  
Onder leiding van Parochianen,  
Zondag  16 juni 10.00 uur 
Bovenkarspel: Viering Onder 
leiding van Parochianen gr. 
Bovenkarspel, Lutjebroek:  
Eucharistieviering met 
pastoor Geria. Venhuizen: 
Eucharistieviering met 
kapelaan Zürlohe 
Zondag 30 juni 10.00 uur 
Regioviering in Enkhuizen met 
kapelaan Piets en pastoor Geria 
Jongerenviering met Joko en  
Reaching Hand 
Zondag 7 juli 10.00 uur 
Bovenkarspel: Eucharistieviering  
met kapelaan Piets 
Lutjebroek: Woord  
Communieviering met diaken Post 
Venhuizen: Viering Onder leiding 
van Parochianen, gr. Venhuizen 
Zondag 21 juli 
Bovenkarspel: Woord  
Communieviering met diaken Post 
Lutjebroek: Eucharistieviering met  
kapelaan Piets 
Venhuizen: Eucharistieviering met  
kapelaan Zürlohe 

  
 

 

Na vele succesvolle jaren heeft de Parochieveiling Grootebroek, die vanaf  2005 met 
goed resultaat heeft gedraaid, zich zelf opgeheven. 
Enkelen onder ons hebben gemeend toch een veiling 3.0 op te starten om met name de 
Gemeenschap mede in stand te houden via sociale evenementen. 
Daarom is een Stichting Vrienden van Johannes de Doper opgericht, om, los van de 
kerkorganisatie, sociale activiteiten ten behoeve van de  gemeenschap in Grootebroek te 
blijven organiseren. 
 
<lees verder op de website of in de geprinte uitgave in de kerk> 
 

Heugelijk nieuws 

Kaarsjes aansteken 
 
Op 4 mei herdachten we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Europa en in 
Zuidoost-Azië. We herdachten ook de slachtoffers van oorlogssituaties en 
vredesoperaties waarbij Nederland betrokken was na de Tweede Wereldoorlog. 
 
4 mei is voor mij elk jaar een bijzondere dag. Voordat ik pastor werd van Lucaskerk was 
ik 23 jaar aalmoezenier bij de krijgsmacht. In de jaren 90 ben ik met verschillende 
schepen mee geweest die werden ingezet bij de oorlog in voormalig Joegoslavië. 
<lees verder op de website of in de geprinte uitgave in de kerk> 
 
Gebed bij de kaarsjes: “Heer verlos ons uit de greep van het kwade. Amen”  
Diaken Jules Post 

‘Drievuldigheidszondag’ 
De eerste zondag na Pinksteren vieren we het hoogfeest van de Heilige Drievuldigheid. 
Dit feest doet ons God kennen als Vader, Zoon en heilige Geest. Eén God die we 
erkennen en aanbidden, maar de ene god heeft zich aan ons doen kennen als Vader, 
Zoon en heilige Geest. Dit is een geloofsmysterie, het wezen van God kunnen we niet 
doorgronden, maar juist dit geheim van de Drie-eenheid maakt ons duidelijk hoezeer 
Gos ons liefheeft, dat hij ons bemint. 
 
Dat wij gewenst zijn door Hem en dat hij ons begeleidt met Zijn liefde en genade. 
<lees verder op de website of in de geprinte uitgave in de kerk> 
 
Moge wij allen die kracht van de Geest in ons leven ervaren om onze geloofsweg te 
vervolgen.  
Kapelaan Wim Zürlohe mei 2024 

mailto:parochieraad@hotmail.com?subject=Bericht%20vanuit%20de%20Voorloper
mailto:parochieraad@hotmail.com?subject=Bericht%20vanuit%20de%20Voorloper
mailto:Geriaandrea85@gmail.com?subject=Bericht%20vanuit%20de%20Voorloper
mailto:Lambertusz95@gmail.com?subject=Bericht%20vanuit%20de%20Voorloper
mailto:zurlohewim@gmail.com?subject=Bericht%20vanuit%20de%20Voorloper
mailto:Jjm.post@hotmail.com?subject=Bericht%20vanuit%20de%20Voorloper
https://voedselbankwf.nl/
https://www.johannesdedopergrootebroek.nl/
https://www.parochieswestfrieslandzo.nl/


  Vieringen 
Zondag 9 juni  10:00 Viering Onder leiding van Parochianen 
Voorganger: VOP groep Gb. 
Lector: eigen 
Koor: Joko 
 
Zondag 23 juni 10.00 uur Eucharistieviering Johannes de Doper viering 
Voorganger: kapelaan Piets 
Lector: Wil Visser 
Koor: Gemengd Koor 
 
Zondag 30 juni 10.00 uur Regioviering in Enkhuizen 
 
Zondag 14 juli  10:00 Viering Onder leiding van Parochianen  
Voorganger: VOP gr. Gb. 
Lector: eigen 
Koor: Together 
 
Zondag 28 juli  10:00 uur Eucharistieviering 
Voorganger: kapelaan Zürlohe 
Lector: Ineke van Staveren 
Koor: Gemengd Koor. 
 
Voor de overige zondagen zie de website onder vieringen. 
 
 
Misintenties 
Zondag 9 juni  
Piet Deen en Afie Deen-Oud 
Jaap Reus en Annie Reus-Stuijt 
Adrie en Emmy Koomen-Koopman 
Jan Timmerman 
Gerard en Riet Broersen-Braakman 
Paula Muskiet 
 
Zondag 23 juni  
Catharina Broersen en overleden familie Broersen-Koopman 
Corrie Haas-Kok en overleden familie en ter ere van het Heilig Hart van Jezus 
Jan Timmerman 
Jan Scholten en Jo Scholten-Hooiveld 
Freek Vriend en Marie Vriend-Groot 
 
Zondag 14 juli 
Paul de Wit en echtgenote Vera de Wit-Karsten en zoon Pieter 
Adrie en Emmy Koomen-Koopman 
Theo Reus 
Piet Deen en Afie Deen-Oud 
Jaap Reus en Annie Reus-Stuijt 
Jan Timmerman 
Paula Muskiet 

Vieringen en intenties 

https://johannesdedopergrootebroek.nl/


 

Misintenties 
Zondag 28 juli 
Sjaak Reus 
Paul de Wit en echtgenote Vera de Wit-Karsten en zoon Pieter 
Niek de Wit en Bep de Wit-Redeker 
Jaap en Afra de Wit-Essen 
Adrie en Emmy Koomen-Koopman 
Theo Reus 
Catharina Broersen en overleden familie Broersen-Koopman 
Corrie Haas-Kok en overleden familie en ter ere van het Heilig Hart van Jezus 
Jan Timmerman 
Johanus Heijne en dochter Yvonne en overleden ouders de Boer-Reyn en 
overleden kinderen 
 
Vieringen in de regio 
Zondag 2 juni 10.00 uur 
Bovenkarspel: Viering Eerste Communie met kapelaan Piets 
Lutjebroek: Viering Onder leiding van Parochianen, gr. Lutjebroek+ Joko   
Venhuizen: Viering Onder leiding van Parochianen, gr. Grootebroek 
 
Zondag  16 juni 10.00 uur 
Bovenkarspel: Viering Onder leiding van Parochianen gr. Bovenkarspel  
Lutjebroek: Eucharistieviering met pastoor Geria  
Venhuizen: Eucharistieviering met kapelaan Zürlohe 
 
Zondag 30 juni 10.00 uur 
Regioviering in Enkhuizen met kapelaan Piets en pastoor Geria 
Jongerenviering met Joko en Reaching Hand 
 
Zondag 7 juli 10.00 uur 
Bovenkarspel: Eucharistieviering met kapelaan Piets 
Lutjebroek: Woord Communieviering met diaken Post 
Venhuizen: Viering Onder leiding van Parochianen, gr. Venhuizen 
 
Zondag 21 juli 
Bovenkarspel: Woord Communieviering met diaken Post 
Lutjebroek: Eucharistieviering met kapelaan Piets 
Venhuizen: Eucharistieviering met kapelaan Zürlohe 
 
Zie websites: 
www.johannesdedopergrootebroek.nl 
www.parochieswestfrieslandzo.nl 
 
 
Parochieagenda 
Woensdag 19 juni 9.00 uur kerkschoonmaak gr. 1 
Dinsdag 2 juli 19.30 uur Vergadering parochieraad 
Zaterdag 6 juli 10.00 uur Vergadering actiecomité Houd De Kerk Open 
Donderdag 1 augustus 13.00 uur Voorloper vouwen gr. 2 

Vieringen en intenties vervolg 

http://www.johannesdedopergrootebroek.nl/
http://www.parochieswestfrieslandzo.nl/


  

 
25 jarig priesterjubileum 

Samuel Marcantognini 
deken van Hoorn 

pastoor van de parochie H. Matteüs te Hoorn e.o. 
pastoor van het regioverband West-Friesland Zuidoost 

 
Op 29 mei 2024 is het 25 jaar geleden dat pastoor Samuel door 
toenmalig bisschop Mgr. J.M. Punt in Haarlem tot priester werd gewijd. 
Als H. Matteüsparochie willen wij dit in dankbaarheid gedenken. Dit 
zal plaatsvinden tijdens een plechtige Eucharistieviering op zondag 2 
juni 2024 om 11.00 uur 
(hoogfeest van Sacramentsdag) in de H.H. Cyriacus- en Franciscuskerk 
te Hoorn  

 
Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn! 
 
Adres: Koepelkerk, Grote Noord 15, 1621 KD Hoorn.  
 
Aansluitend zal er vanaf 12.30 uur, achter in de kerk, gelegenheid 
om de jubilaris te feliciteren onder het genot van koffie of thee 
en iets lekkers. 
 
 Hopende u daar te ontmoeten, 

           Bestuur H. Matteüsparochie 
 
Let op: 

- mocht u met eigen vervoer komen, houd dan rekening met extra tijd om een parkeerplek 
te vinden; op die zondag hoeft u geen parkeergeld te betalen maar kijk goed uit dat u niet 
bij plekken voor “vergunningshouders” parkeert. 

- voor priesters en diakens: u bent van harte welkom om te concelebreren/assisteren bij 
de eucharistieviering; neem dan albe en witte stola mee, en geef aub uw aanwezigheid 
door via: pastoor@rkmatteus.nl 

 

UITNODIGING 



 

  

Als ik dit stukje schrijf hebben we net gisterenavond weer onze parochieraad 
vergadering gehad. We zijn nog steeds goed gemotiveerd en bezig met nieuwe 
initiatieven, zoals nu de voorbereidingen voor op 26 mei de Maria openlucht 
viering op de begraafplaats. We hopen dan ook op goed weer en een grote 
opkomst. Bij deze ook een bijzonder woord van dank aan alle heren van de 
tuinploeg, die de urnentuin opnieuw hebben ingericht, met nieuwe planten een 
nieuw stuk net ingezaaid grasveld gazon. (Zie foto’s op de volgende pagina)        
Binnen het regiobestuur is er nu gelukkig ook wat rust en nieuwe gedachten 
ontstaan door de heroverwogen toekomstvisie. Niet het regiobestuur maar, en in 
overleg met, de individuele parochies gaan hun toekomst vormgeven. Zolang er 
voldoende vrijwilligers, kerkbezoek en financiën zijn kan ook onze Johannes de 
Doper kerk openblijven.  
  
Afgelopen periode hebben we de burgemeester hier gehad met de 4 mei 
dodenherdenking in de Mariakapel in de kerk. Hij was erg onder de indruk van 
ons mooie gebouw en komt binnenkort terug voor een uitgebreide rondleiding. 
Verder hadden we 9 mei een mooie Hemelvaart viering met kapelaan Zürlohe en 
12 mei een extra Eucharistieviering met kapelaan Piets uit dankbaarheid voor het 
60-jarig huwelijk van het echtpaar Cor en Annie van der Pal Kroon. Dit waren 
buiten de normale vieringen extra bijzondere momenten. Dank aan voorgangers, 
dames van de boekjes, de bloemen, gastvrouwen, kosters, lectrices, het 
livestream team en alle andere vrijwilligers.       
 
Afsluitend meld ik nog graag dat onze pastoor Samuel Marcantognini op 2 juni 
zijn 25-jarig priesterjubileum viert in Hoorn, elders in de Voorloper staat de 
uitnodiging hiervoor. 
Tot slot wil ik ook niet onvermeld laten de Grootebroeker dagtocht naar Dokkum 
op 5 juni, wat zeker weer een prachtige dag wordt, georganiseerd vanuit het oude 
veiling comité als gemeenschap uitje, waarvoor onze dank.  
 

Wij wensen u allen alvast een hele 
mooie zomer toe en fijne vakantie,  
tot ziens in de kerk. 

  
 
 
Namens de parochieraad en adviescommissie 
Ton Deen 

Nieuws van de Parochieraad vervolg 



   
Foto’s van de Parochieraad vervolg 



 

 

Jongerenviering: Ken je mij? 

Op 30 juni is er een speciale regiojongerenviering in Enkhuizen. 
 
De eucharistieviering is gemaakt door en met jongeren en heeft als thema ‘Ken je mij’. 
Aan de hand van dit thema onderzoeken we met elkaar wat geloof en spiritualiteit voor 
jongeren betekent, maar willen we elkaar ook beter leren kennen. Kennen onze 
kerkbezoekers de jongeren? Kennen zij Jezus? En elkaar? 
 
De viering is dit keer te lezen in een speciale krant, waarin jongeren uit de regio zich 
voorstellen. Jongerenkoor Reaching Hand zingt tijdens de dienst, samen met jongeren 
van andere koren uit de regio. 
 
Na afloop is er tijd om verder te praten, met koffie, thee en iets lekkers, gemaakt door 
de jongeren. Bij mooi weer zal dit buiten zijn. 
 
We hopen u allen te zien op 30 juni, 10.00 uur. 
 
Tot dan! 
Namens Jorien, Eva, Marieke, Jacintha en Gré 
 

 



Dankbaarheid vervolg 

Beste medeparochianen, 
 
Met dankbaarheid kijk ik terug op een bijzondere tijd voor onze parochies, maar ook 
voor mijzelf. 
Voor onze kerk is het een inspirerende tijd geweest: wij hebben het hoogfeest van 
Pasen gevierd. Voor velen is Pasen een nieuw begin, na een koude en regenachtige 
winter en verwacht men de lente met zonnige en mooie dagen. Ik hoop het ook 
natuurlijk, want bij het schrijven van dit stukje kijk ik naar buiten en het stormt en het 
regent.  
Voor ons christenen is Pasen, het hoogtepunt van ons christelijk geloof, de overgang 
van dood en sterven, naar de verrijzenis van Jezus. Wij herdenken dat onze Heer 
Jezus is voor ons gestorven; maar Hij is niet dood maar leeft! 
Dat is tastbaar en persoonlijk voor mij geweest. Vorige week hebben 14 jongeren van 
onze parochies het Heilig Vormsel ontvangen. 
 
Mgr. Hendriks gaf in zijn preek een duwtje aan ons allen: vertrouwen dat het goed komt 
en als je zit in de problemen is de Geest bij ons en zal ons helpen. De komende weken 
zullen de kinderen in Lutjebroek, Venhuizen en Bovenkarspel hun eerste communie 
ontvangen.  
Met het pastoresteam zijn wij druk bezig om over de toekomst na te denken. Wat voor 
catecheses en vieringen kunnen wij houden om ons katholieke geloof in onze regio te 
waarborgen. Grote steun krijgen wij van het parochiebestuur van de regio en de 
locatieraden die alles in goede banen naar de toekomst proberen te leiden. Ik denk ook 
aan de vele vrijwilligers in onze parochies die de kerk levendig houden. Bedankt voor 
jullie inzet! 
 
Zoals ik zei, is het voor mij een bijzondere tijd geweest, niet alleen voor het werk in de 
parochies: de vele bezoekjes thuis bij parochianen, waarvoor ik dankbaar ben en ik me 
thuis voel, de ziekencommunie, waar bij ik zieke parochianen kan bezoeken en hen tot 
steun kan zijn. 
Een bijzondere tijd omdat ik na Pasen een week in Israël op retraite ben geweest. Een 
mooie tijd waar ik veel energie heb mogen ontvangen om verder te gaan in mijn werk 
als priester en christen. Het was wel spannend, zal het veilig zijn? Zal het goed komen? 
Uiteindelijk is alles goed gegaan. Wij waren te gast op de berg van de Zaligsprekingen 
en wij hebben Kafarnaüm, Nazareth en Tabgha bezocht en daar de 
Eucharistievieringen gehouden en onze priestersbeloftes hernieuwd. Wij zijn de laatste 
twee dagen naar Jeruzalem geweest, het heilige graf, de Via Dolorosa, de Olijfberg, de 
zaal van de laatste avondmaal en klaagmuur bezocht. Dagelijks stonden wij stil bij de 
gebeurtenissen van het leven van Jezus. En in elke plaats kregen wij naast de 
vieringen ook een catechese. 
Aan het einde zeiden ze tot ons: ‘Vraag hier, op deze plaats een genade’: ‘Heer help 
me in mijn werk als pastoor, dat ik nederig en dienstbaar kan zijn, en mijn parochianen 
kan helpen om de kerk naar de toekomst te leiden’. 
Met dit gebed heb ik herhaaldelijk gevraagd dat onze Heer bij ons blijft en ons wijsheid 
en kracht zal geven om de kerk naar de toekomst kan leiden. 
 
Wij staan er niet alleen voor, wij doen het allemaal samen! 
 
 
 
Pastoor Andrea april 2024 



 Kaarsjes aansteken vervolg 

Op 4 mei herdachten we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Europa en in 
Zuidoost-Azië. We herdachten ook de slachtoffers van oorlogssituaties en 
vredesoperaties waarbij Nederland betrokken was na de Tweede Wereldoorlog. 
 
4 mei is voor mij elk jaar een bijzondere dag. Voordat ik pastor werd van Lucaskerk 
was ik 23 jaar aalmoezenier bij de krijgsmacht. In de jaren 90 ben ik met verschillende 
schepen mee geweest die werden ingezet bij de oorlog in voormalig Joegoslavië.  
Op 4 mei was ik niet alleen pastor, maar ook veteraan. Ik voel dan ook een diepe 
verbondenheid met alle mannen en vrouwen en hun gezinnen die sinds het uitbreken 
van de Tweede wereldoorlog zijn uitgezonden geweest of op dit moment zijn 
uitgezonden om hun bijdrage aan de vrede te leveren. 
 
Ik heb op 4 mei (samen met u?) enkele kaarsjes aangestoken. 
 
Een kaars voor alle mensen uit Nederland die in de Tweede Wereldoorlog zijn 
omgekomen. 
 
Een kaars voor alle mensen die zich hebben ingezet voor de vrede, mensen zoals Nico 
Broers, Dirk Roos, mensen zoals de 6 Engelse militairen die met hun vliegtuig zijn 
neergestort in het IJsselmeer en zoals de 6 Poolse mensen die hetzelfde overkwam, en 
voor al die andere mensen die in de Tweede Wereldoorlog hun leven hebben gegeven 
voor onze vrijheid.  
 
Een kaars voor alle joden, zigeuners, communisten en anderen die weggevoerd 
werden naar de vernietigingskampen en dat niet overleefd hebben. 
 
Een kaars voor alle burgers en militairen die na de Tweede Wereldoorlog het 
slachtoffer werden van oorlog, geweld en terrorisme. 
 
En tenslotte wil ik een kaars aansteken voor alle onschuldige mensen die vandaag de 
dag de dood vinden door raketten, bommen, landmijnen, kogels en granaten.  
 
Gebed bij de kaarsjes: “Heer verlos ons uit de greep van het kwade. Amen”  
 
Diaken Jules Post 
 
PS: 
Een parochiaan mailde mij het volgende verhaal. Ik wil het graag met u delen. 
 
Het geweten 
Een aantal gevangenen zat samen opgesloten in de barak van een concentratiekamp. 
Elke avond kwam de bewaker langs en deze zocht telkens dezelfde man uit om hem af 
te ranselen. De anderen keken in machteloze woede toe. Maar wat konden ze doen? 
Immers elke poging om hun kameraad te helpen zou leiden tot nog meer geweld. 
Totdat iemand op een avond zei: 'Als u dan beslist elke avond iemand moet martelen, 
neem dan mij vandaag eens in plaats van hem.' 
Deze reactie kwam voor de bewaker volkomen onverwacht omdat hij er vast op 
rekende dat de angst zou overheersen. Maar na wat aarzelen zei hij: 'Goed, ik neem 
vanavond jou en niet die ander. En omdat je zo flink bent om jezelf aan te bieden mag 
je me zeggen hoeveel slagen je wilt hebben.' 
De gevangene zei: 'Dat laat ik over aan uw geweten.' 
Volkomen verward gaf de bewaker ten antwoord: 'Ik heb geen geweten.' Waarop de 
gevangene reageerde: 'Natuurlijk hebt u wel een geweten, want anders had u mij 
allang afgeranseld.' 
De bewaker verdween en kwam nooit meer terug in de barak. 



‘Drievuldigheidszondag’ vervolg 

De eerste zondag na Pinksteren vieren we het hoogfeest van de Heilige Drievuldigheid. 
Dit feest doet ons God kennen als Vader, Zoon en heilige Geest. Eén God die we 
erkennen en aanbidden, maar de ene god heeft zich aan ons doen kennen als Vader, 
Zoon en heilige Geest. Dit is een geloofsmysterie, het wezen van God kunnen we niet 
doorgronden, maar juist dit geheim van de Drie-eenheid maakt ons duidelijk hoezeer 
Gos ons liefheeft, dat hij ons bemint. Dat wij gewenst zijn door Hem en dat hij ons 
begeleidt met Zijn liefde en genade. 
Elke viering beginnen we dan ook met het kruisteken, Vader, Zoon en Heilige Geest en 
ook met een groet, de Drie-ene-zegenspreuk van Paulus  “De genade van onze heer 
Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u 
allen”. Het kruisteken neemt ook een centrale plaats in bij de doop, er wordt gedoopt in 
de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, en ook in onze geloofsbelijdenis.  
En hoe vaak maken wij dagelijks een kruisteken zonder erbij na te denken, eigenlijk 
jammer. Belangrijk aspect van de drie-eenheid is de H. Geest die bij ons is om ons te 
helpen. Jezus heeft ons zijn helper gezonden in de vorm van de heilige Geest. Het 
mysterie van de Drie-eenheid is eigenlijk alleen met ons hart te begrijpen God die zich 
aan ons openbaart als Vader, als Zoon en als Geest En misschien is die openbaring 
als Geest in onze tijd wel het belangrijkste. De Geest die ons wakker houdt op de weg 
die wij volgen en de keuzes die wij dagelijks in ons leven maken. 
 
De Geest is onze reisgenoot. Zoals ooit de leerlingen werden uitgenodigd oude 
gewoonten los te laten en vol vertrouwen verder te gaan op de weg, zo waait de Geest 
vandaag ook ons leven binnen. Uiteindelijk is het niet meer dan steeds weer de ene 
voet voor de andere zetten. Voetje voor voetje, stap voor stap op weg gaan in het 
vertrouwen dat er telkens weer een begaanbare weg wordt gevonden. Stap voor stap 
op weg gaan in het vertrouwen dat Gods adem ons vergezelt, dat hij de chaos 
bedwingt en ons uitnodigt in beweging te komen. 
 
De leerlingen moeten Jezus loslaten. Hun weg gaat verder, het wordt tijd dat ze op hun 
eigen benen gaan staan. Gelovigen zijn in beweging, mensen van de weg, pelgrims. 
Geloven is niet een vasthouden aan het vertrouwde, aan vaste geloofswaarheden, 
maar de bereidheid op te staan en op weg te gaan. En dan gebeurt het wonder. 
Wanneer we niet krampachtig proberen vast te houden wat we hebben, blijken onze 
open handen gevuld te worden, wordt onze blik gericht op de nieuwe morgen die 
daagt. Jezus vraagt ons ontspannen te leven, ons niet eindeloos blind te staren op wat 
was, op wat voorbijging, maar in vertrouwen los te laten. Misschien worden we de 
woestijn ingeleid, maar ook daar in de verlatenheid komt God ons tegemoet, zoekt hij 
ons op. Het verlangen naar het nieuwe Jeruzalem kan ons ook daar gaande houden. 
Luisteren naar elkaar , de moed hebben om je eigen mening voor je houden, maar 
luisteren naar de stem van de ander Een belangrijke stap is ons ego sluiten en ons 
realiseren dat wij kinderen van God zijn en geen kind van onze ego. 
Wij zijn door God geschapen en vanuit God moeten wij de moed hebben om ons open 
te stellen voor de hulp van de H. Geest en die ook te aanvaarden Want dan zullen wij 
ons open kunnen stellen voor elkaar.  Want dan zullen we de stem van de H. Geest 
horen. 
 
Dus laten we ons niet blind staren op de leerlingen onder het motto, ze waren erbij, ze 
hebben het met hun eigen ogen gezien. Als wij  vandaag aandachtig kijken, kunnen wij  
ook sporen van Jezus aanwezigheid ontdekken in liefdevolle naasten, in wegen die 
begaanbaar blijken te zijn, in het delen van brood en wijn, in mensen die bereid zijn hun 
leven in te zetten voor een ander. De Geest is ons beloofd, als reisgenoot voor 
onderweg. De Geest die nieuwe inzichten brengt, die ons laat zien dat God door de 
eeuwen heen steeds opnieuw zichtbaar wordt, in de Vader, de Zoon en de Geest.  
 
Moge wij allen die kracht van de Geest in ons leven ervaren om onze geloofsweg te 
vervolgen.  
 
Kapelaan Wim Zürlohe mei 2024 



 

  
Heugelijk nieuws vervolg 

Na vele succesvolle jaren heeft de Parochieveiling Grootebroek, die vanaf  2005 met 
goed resultaat heeft gedraaid, zich zelf opgeheven. 
 
Enkelen onder ons hebben gemeend toch een veiling 3.0 op te starten om met name 
de Gemeenschap mede in stand te houden via sociale evenementen. 
 
Daarom is een Stichting Vrienden van Johannes de Doper opgericht, om, los van de 
kerkorganisatie, sociale activiteiten ten behoeve van de  gemeenschap in Grootebroek 
te blijven organiseren. 
 
De stichting hoopt een ANBI status te verkrijgen en is reeds ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel. Bankrekening  NL 17 RABO 0190 307 250. 
 
Activiteiten die reeds gepland  zijn: 

• Bedrijvenbezoek op 5 oktober: 2  regionale bedrijven :Vreeker   graf- en 
tuinonderhoud en  Connection Systems met een afsluitend diner in de Stek. 

• Diners in diverse vormen in Martinus college en Praktijkschool. 
• Bijeenkomst of bon voor koffie met appeltaart in ’t Keetje. 
• Happen en Varen op 14 september 
• Twee gezamenlijke biljart middagen in de Stek 
• BBQ middag in de Stek, waar ook met name jongeren welkom zijn, op  

31 augustus. 
 
Een twaalftal veiling comité leden gaat er met nieuw elan tegenaan. 
 
U hoort nader van ons en ook hopelijk per persoonlijke email. 
 
Namens het veiling comité 3.0 en Stichting Vrienden van Johannes de Doper. 
Ria Botman, secretaris. 
 ook namens  Jan Broersen , Piet Reus  en Nico Nieuwendijk . 



 
 
 
 
 

Open Dag St. Bonifatius-instituut op 8 juni 

Wat is de kern van het christelijke geloof? Wie is God en hoe ziet God ons? Hoe lees je 
de Bijbel? Hoe ziet de liturgie van een viering eruit? Hoe om te gaan met ethische 
vraagstukken rond het menselijk leven en milieu? Wat zegt de Kerk daarover en 
waarom? Houden die vragen je bezig en wil je je verdiepen in het geloof en de 
achtergronden ervan?  
 
Dan is het Theologisch Instituut St. Bonifatius iets voor jou. Het Bonifatius-instituut 
biedt een breed scala aan cursussen en opleidingen op het gebied van Theologie en 
Filosofie.  
 
Op zaterdag 8 juni 2024 organiseert het Bonifatius-instituut de jaarlijkse Open Dag. 
Maak kennis met de verschillende studie- en cursusmogelijkheden! De locatie is  
 

De Tiltenberg, Zilkerduinweg 375 in Vogelenzang 
 
De Open Dag begint om 9.00 uur met een eucharistieviering in de kapel. Daarna is het 
inhoudelijke deel over de studiemogelijkheden: cursussen en meerjarige programma’s. 
Met de major-variant kun je zelfs het bachelor-diploma behalen bij de Pauselijke 
Universiteit van Lateranen in Rome. 
 
Op de Open Dag kun je een college volgen. Gedurende de dag ontmoet je studenten 
die vertellen over hun motivatie voor de studie Theologie en hun ervaringen. Er is 
uitgebreid gelegenheid je vragen te stellen en met elkaar en met (oud)studenten in 
gesprek te gaan. We sluiten af met een gezamenlijke lunch. Afhankelijk van het weer is 
ook een wandeling op het terrein een echte aanrader. De Open Dag zal tot ongeveer 
14.30 uur duren. 
 
Het St. Bonifatius is een erkend opleidingsinstituut. Met een afgeronde studie biedt het 
bisdom Haarlem-Amsterdam de mogelijkheid om diaken of catechist te worden. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de studieprefect Diederik Wienen. 
Je kunt bij hem aanmelden voor de Open Dag. We hopen je daar te ontmoeten! 
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