
Jongerenviering: Ken  je  mij?  

Op 30 juni is er een speciale 
regiojongerenviering in Enkhuizen.  
De eucharistieviering is gemaakt door en 
met jongeren en heeft als thema ‘Ken je 
mij’. Aan de hand van dit thema 
onderzoeken we met elkaar wat geloof 
en spiritualiteit voor jongeren betekent, 
maar willen we elkaar ook beter leren 
kennen. Kennen onze kerkbezoekers de 
jongeren? Kennen zij Jezus? En elkaar? 

De viering is dit keer te lezen in een 
speciale krant, waarin jongeren uit de 
regio zich voorstellen. Jongerenkoor 
Reaching Hand zingt tijdens de dienst, 
samen met jongeren van andere koren 
uit de regio. 

Na afloop is er tijd om verder te praten, met koffie, thee en iets lekkers, gemaakt door de 
jongeren. Bij mooi weer zal dit buiten zijn. 

We hopen u allen te zien op 30 juni, 10.00 uur. 

Tot dan! 

Namens Jorien, Eva, Marieke, Jacintha en Gré 

 

 

 

 


