
 
 
 
 
 
 
 
   

Nummer 451, 29/12 – 02/02/2024 

Voorloper 
Parochiecentrum 
Secretariaat + opgave 
intenties: 
Woensdag en donderdag 
09:30 – 11:30uur 

Vieringen 
Zondag 31 december 10.00 uur  
Eucharistieviering 
Voorganger: kapelaan Zürlohe 
Koor: Together 
Lector: Vera Kaagman 
 
Zondag 14 januari 2024 10.00 uur  
Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor Geria 
Koor: Gemengd Koor 
Lector: Ton Deen 
 
Zondag 28 januari 
Viering Onder  
leiding van Parochianen 
Voorganger: Groep Grootebroek 
Koor: Together 
Lector: eigen 
Voor de overige zondagen zie 
de website onder vieringen. 

Parochie agenda 
Woensdag 10 januari 9.00 
kerkschoonmaak gr. 1 
 
Dinsdag 16 januari 19.00 uur 
Voorbereiding VOP groep 
 
Woensdag 17 januari 
Inleveren copy Voorloper 
 
Dinsdag 23 januari 10.30 uur 
Pastoresoverleg 
 
Donderdag 1 februari 
Voorloper vouwen gr. 1 
 
Zie de website voor de 
parochie agenda (onder het 
kopje Actueel ) Of klik hier 
 
 
 

Rooms Katholieke Kerk St. Johannes de Doper, Zesstedenweg 158 - 1613 KD , Grootebroek 
0228 – 515 126 

secretariaat@johannesdedoper.info 
Kijk voor meer informatie over de parochie en de uitgebreidere Voorloper op: www.johannesdedopergrootebroek.nl 

En verder op de website 
 
 
Op onze website (onder het kopje Actueel / Activiteiten) vind u meer informatie over 
bijvoorbeeld: 

• Vieringen kerstperiode 
• Westfriese Lourdes Vliegreis 2024 

 
Ook treft u de uitgebreide Voorloper op onze website! 

Kerkbalans 2024 
Beste mensen, 
Terwijl het parochiebestuur van de regio 
bezig is om een toekomstvisie te maken, 
die beter onderbouwd is met feiten en die 
breder gedragen moet worden, zijn wij als 
parochie-gemeenschap Johannes de 
Doper actief om het woord van God, vorm 
te geven in Grootebroek en daarbuiten. 
 
In Grootebroek in de vieringen in onze 
mooie kerk en het parochiecentrum, in de 
sociale verbanden in onze gemeenschap. 
Met onze vrijwilligers, voorgangers en 
iedereen die zich met ons verbonden voelt. 
Ook buiten ons dorp laten we ons horen. 
Zo zijn we dit najaar met vijfenvijftig 
parochianen naar Haarlem geweest, om 
daar te laten weten, dat wij onze kerk, in 
grote of kleine vorm, open willen houden 
en dat geloof beleven op verschillende 
manieren kan gebeuren. 
 
U zult begrijpen dat we ook als kleine 
gemeenschap elkaar nodig hebben, ook 
als het om financiën gaat. Een 
schilderbeurt van ons parochiecentrum, 
vernieuwing van delen van de 
dakbedekking, aanpassing van de CV in 
het parochiecentrum, Het uurwerk in de 
toren, dat ook na verwoede pogingen door 
vrijwilligers en professionals, nog steeds 
aandacht vraagt. Op onze begraafplaats 
werken we aan een urnentuin, die in een 
nieuwe vorm, rond de Mariakapel, een 

waardige plaats wordt voor onze dierbaren en 
hen die achterblijven. 
Wij doen met de actie Kerkbalans opnieuw 
een beroep op uw steun 
 
U beslist zelf welke bijdrage u aan Kerkbalans 
wilt geven en deze is (deels) aftrekbaar voor 
de inkomstenbelasting. Uw bijdrage aan 
kerkbalans valt onder “Giften aan goede 
doelen (ANBI). Als u kiest voor een periodieke 
schenking, is het hele bedrag aftrekbaar. 
 
U kunt uw bijdrage, al of niet periodiek 
overmaken op onderstaand rekeningnummer. 
 
U kunt natuurlijk ook eenmalig geven met  
onderstaande QR-code. Alvast hartelijk 
bedankt. 
 
IBAN kerkbalans is NL45RABO 0117 6060 22  
 
Voor meer informatie kunt u mij appen of 
bellen: 0651 835615  
 
Gerard Broersen, penningmeester  

                
 
Of klik op deze link: Kerkbalans donatie 

https://johannesdedopergrootebroek.nl/
https://johannesdedopergrootebroek.nl/parochie-agenda/
mailto:secretariaat@johannesdedoper.info
https://johannesdedopergrootebroek.nl/activiteiten-inschrijvingen/
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=Y5tDolYVSNmTyidYULuqrw


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Wie wil de kosters helpen? 
 
We hebben dringend versterking nodig (vrijwilliger) 
 
 
 
 
 
 
 
U kunt mij, Peter van Staveren, bellen voor meer informatie over de werkzaamheden. 
Tel. 06 53503593 
 
 

Wie helpt de kosters? Contacten 
Parochieraad: 
parochieraad@hotmail.com 
 
Pastoor Andrea Geria: 
Geriaandrea85@gmail.com 
06-26788605 
 
Kapelaan Peter Piets: 
Lambertusz95@gmail.com 
06-57918746 
 
Kapelaan Wim Zürlohe 
zurlohewim@gmail.com 
0228-543287 
 
Diaken Jules Post: 
Jjm.post@hotmail.com 
06-37406247 
 
 
Kerktelefoon bij overlijden: 
Riet Broersen 
06-28983400 
 

Melding van de voedselbank 
 
 

 
     

   
     

     
   

   
     
   

     
    

    
     

     
    

  
   

     
     

     
   

    
  

    
    

   
     

    
    

   
   

    
   

Op dit moment ziet de Voedselbank weer een stijging van het aantal klanten naar 
100 gezinnen. 
 
Voor de maand januari willen wij graag weer de aandacht richten op de baby's en 
jonge kinderen, de voorraad luiermaten 4-5 en 6 worden dan ook minder. Tevens 
zijn (potjes) babyvoeding en andere babyproducten zeer welkom. 
 
Ook uw financiële bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. 
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
 
Voor informatie over de Voedselbank kunt u met mij contact opnemen, 
Peter van Staveren 0653503593 
 

Bankgegevens 
Parochie St. Johannes de 
Doper, Grootebroek 
NL95RABO0117600369 
 
De Parochieveiling: 
NL37RABO0117682020 
(vermeld notanummer) 
 
Aktie Kerkbalans: 
NL45RABO0117606022 

Vieringen in de regio 
Zondag 7 januari 2024 10.00 uur 
Bovenkarspel: 
Eucharistieviering met kapelaan  
Zürlohe 
Lutjebroek: Eucharistieviering met  
kapelaan Piets  
Venhuizen: Viering Onder leiding  
van Parochianen, gr. Venhuizen 
 
Zondag 21 januari 10.00 uur 
Bovenkarspel: Eucharistieviering  
met kapelaan Piets  
Lutjebroek: Viering Onder leiding  
van Parochianen, gr. Lutjebroek 
Venhuizen: Oecumenische  
viering, samen met PKN  
Venhuizen, met diaken Post en de  
dominee van de PKN kerk 
Zie websites: 
johannesdedopergrootebroek.nl 
parochieswestfrieslandzo.nl 

Beste parochianen, 
Wij naderen het einde van het jaar, op vele gebieden een memorabel jaar, maar 
misschien ook op vele gebieden een gewoon jaar. Een gewoon jaar waarin liefde en 
leed soms dichtbij elkaar zijn. In mei afscheid moeten nemen van mijn oudste 90-jarige 
zus, die in haar leven een soort tweede moeder voor mij was. Maar ook in augustus 
gewoon weer een jaar ouder worden wel bijzonder omdat ik de 80 passeerde. En daarna 
de mooie blijde gebeurtenis van mijn priesterwijding. Christen zijn speelt in mijn leven 
een belangrijke rol. De afgelopen 11 jaar is alles anders geworden. Er kwam opnieuw 
zonneschijn en ik kon weer vrolijk zijn en die vreugde doorgeven aan anderen. Dan 
ervaren we dat wij opnieuw kunnen delen en liefhebben. Dat we een nieuw mens 
kunnen zijn dat je verzoening, acceptatie krijgt met je leven. 
 
Maar laten we ook vooruit kijken naar wat er komen gaat. Laten we hoop hebben. Hoop 
op geluk in ons eigen leven. Hoop op geluk op aarde, vrede en geborgenheid voor 
iedereen.  
<lees verder op de website of in de geprinte uitgave in de kerk> 
 
Ik wens u een mooie jaarwisseling en een zalig nieuwjaar. 
Wim Zürlohe pr. 

Oud en Nieuw 

mailto:parochieraad@hotmail.com?subject=Bericht%20vanuit%20de%20Voorloper
mailto:parochieraad@hotmail.com?subject=Bericht%20vanuit%20de%20Voorloper
mailto:Geriaandrea85@gmail.com?subject=Bericht%20vanuit%20de%20Voorloper
mailto:Lambertusz95@gmail.com?subject=Bericht%20vanuit%20de%20Voorloper
mailto:zurlohewim@gmail.com?subject=Bericht%20vanuit%20de%20Voorloper
mailto:Jjm.post@hotmail.com?subject=Bericht%20vanuit%20de%20Voorloper
https://voedselbankwf.nl/
https://www.johannesdedopergrootebroek.nl/
https://www.parochieswestfrieslandzo.nl/


Vieringen 
Zondag 31 december 10.00 uur Eucharistieviering 
Voorganger: kapelaan Zürlohe 
Koor: Together 
Lector: Vera Kaagman 
 
Zondag 14 januari 2024 10.00 uur Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor Geria 
Koor: Gemengd Koor 
Lector: Ton Deen 
 
Zondag 28 januari Viering Onder leiding van Parochianen 
Voorganger: Groep Grootebroek 
Koor: Together 
Lector: eigen 
Voor de overige zondagen zie de website onder vieringen. 
 
 
Misintenties 
 
Zondag 31 december 
Overleden ouders van der Jagt-Rinkel 
Jan Timmerman 
Bets Haring en Theo Bakker 
 
Zondag 14 januari 2024 
Sjaak Reus  
Jan Timmerman 
Piet Deen en Afie Deen-Oud 
Jaap Reus en Annie Reus-Stuijt 
Bert Kaagman 
Catharina Broersen en overleden familie Broersen-Koopman 
Corrie Haas-Kok en overleden familie en ter ere van het Heilig Hart van Jezus 
Marth Smit-Groot 
Freek Vriend en Marie Vriend-Groot 
Paul de Wit en echtgenote Vera de Wit-Karsten en zoon Pieter 
Niek de Wit en Bep de Wit-Redeker 
 
 
Zondag 28 januari 2024 
Wilfred Bakker en moeder Aat Bakker-Ettema 
Jan Timmerman 
Gerard en Riet Broersen-Braakman 
Arie Smit en Nel Smit-Groot 

Vieringen en intenties 

https://johannesdedopergrootebroek.nl/


 

 
Vieringen in de regio 
Zondag 7 januari 2024 10.00 uur 
Bovenkarspel: Eucharistieviering met kapelaan Zürlohe 
Lutjebroek: Eucharistieviering met kapelaan Piets  
Venhuizen: Viering Onder leiding van Parochianen, gr. Venhuizen 
 
Zondag 21 januari 10.00 uur 
Bovenkarspel: Eucharistieviering met kapelaan Piets  
Lutjebroek: Viering Onder leiding van Parochianen, gr. Lutjebroek 
Venhuizen: Oecumenische viering, samen met PKN Venhuizen, met diaken Post 
en de dominee van de PKN kerk 
 
Zie websites: 
www.johannesdedopergrootebroek.nl 
www.parochieswestfrieslandzo.nl 
 
Parochieagenda 
Woensdag 10 januari 9.00 kerkschoonmaak gr. 1 
Dinsdag 16 januari 19.00 uur Voorbereiding VOP groep 
Woensdag 17 januari inleveren copy Voorloper 
Dinsdag 23 januari 10.30 uur Pastoresoverleg 
Donderdag 1 februari Voorloper vouwen gr. 1 

Vieringen en intenties vervolg 

http://www.johannesdedopergrootebroek.nl/
http://www.parochieswestfrieslandzo.nl/


Oud en Nieuw (vervolg van pagina 2) 

Beste parochianen, 
 
Wij naderen het einde van het jaar, op vele gebieden een memorabel jaar, maar 
misschien ook op vele gebieden een gewoon jaar. Een gewoon jaar waarin liefde en 
leed soms dichtbij elkaar zijn. In mei afscheid moeten nemen van mijn oudste 90-jarige 
zus, die in haar leven een soort tweede moeder voor mij was. Maar ook in augustus 
gewoon weer een jaar ouder worden wel bijzonder omdat ik de 80 passeerde. En 
daarna de mooie blijde gebeurtenis van mijn priesterwijding. Christen zijn speelt in mijn 
leven een belangrijke rol. De afgelopen 11 jaar is alles anders geworden. Er kwam 
opnieuw zonneschijn en ik kon weer vrolijk zijn en die vreugde doorgeven aan anderen. 
Dan ervaren we dat wij opnieuw kunnen delen en liefhebben. Dat we een nieuw mens 
kunnen zijn dat je verzoening, acceptatie krijgt met je leven. 
 
Maar laten we ook vooruit kijken naar wat er komen gaat. Laten we hoop hebben. Hoop 
op geluk in ons eigen leven. Hoop op geluk op aarde, vrede en geborgenheid voor 
iedereen. Hoop op vreugde en welzijn voor ieder van ons. Een uitdagend jaar voor 
onze geloofsgemeenschappen, maar ook met nieuwe kansen, waar we allen onze 
schouders onder kunnen zetten in verbondenheid met elkaar. 
 
“blijf niet staren op wat er vroeger was. Sta niet stil in het verleden”. Jezus nodigt ons 
uit om iets nieuws te beginnen dat eigenlijk al begonnen is. Vooruit kijken naar wat de 
toekomst zal brengen. Ik vond ook een mooie tekst van  Franciscus van Assisi die 
concreter is : 
 
Heer, help mij 
niet zozeer om zelf gelukkig te zijn 
als anderen gelukkig te maken 
niet zozeer om zelf begrepen te worden 
als anderen te begrijpen 
niet zozeer om zelf getroost te worden 
als anderen te troosten 
niet zozeer om bemind te worden 
als te beminnen 
want als ik geef, zal mij gegeven worden 
als ik vergeef, zal mij vergeven worden 
als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven 
 
Wanneer wij met elkaar deze gedachte proberen waar te maken dan komt er een mooi 
jaar aan. Ondanks dat we verdeeld kunnen zijn door verschillende verwachtingen. 
Maar laten we naar Jezus en naar elkaar luisteren en op zoek gaan om zijn wil voor 
Kerk en samenleving te begrijpen want dan zullen we verenig worden in een hoop die 
onze meningsverschillen overstijgt en zullen we aangeraakt worden door Hem. Want 
wanneer wij door Hem aangeraakt worden dan staan we in vuur en vlam voor Zijn 
vrede.   
 
Want dan kunnen we er zijn voor mensen die tegen het nieuwe jaar opzien, voor hen 
die een dierbare moeten missen, voor hen die eenzaam zijn. Dan kunnen wij mensen 
zijn die hen ter hand nemen en helpen die zin van het leven te hervinden. 
 
Ik wens u een mooie jaarwisseling en een zalig nieuwjaar. 
Wim Zürlohe pr. 
 



 

   Vieringen Kerstperiode 2023 regio Westfriesland ZO! 

Parochie Francis Xaverius  Enkhuizen 
Oudejaarsdag 31 december  10.00 Oliebollenviering (Eucharistie) kapelaan Peter Piets mmv 
    Sint Caecilia 
Maandag 1 januari 2024  GEEN VIERING 
 
Parochie St. Martinus  Bovenkarspel 
Oudejaarsdag 31 december  19.00 Oudejaarsviering groep Bovenkarspel  
Maandag 1 januari 2024  GEEN VIERING 
 
Parochie J. de Doper  Grootebroek 
Oudejaarsdag 31 december  10.00 Eucharistieviering kapelaan Wim Zürlohe mmv Together 
Maandag 1 januari 2024  GEEN VIERING 
 
Parochie Nicolaas    Lutjebroek 
Oudejaarsdag 31 december  10.00 Eindejaarsviering groep Lutjebroek mmv kinder-, dames- en 
 herenkoor 
Maandag 1 januari 2024  GEEN VIERING 
 
Parochie Laurentius  Hoogkarspel 
Oudejaarsdag 31 december  19.00 oudejaarsviering diaken Jules Post en Maruska Kuin mmv  
  Laurentiuskoor 
Maandag 1 januari 2024  GEEN VIERING 
 
Parochie St. Lucas   Venhuizen 
Oudejaarsdag 31 december  10.00 Oudejaarsviering diaken Jules Post mmv Lucaskoor 
Maandag 1 januari 2024   GEEN VIERING 
 



 
  
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Westfriese Lourdes Vliegreis 2024 - 
Sinds 2002 

“Bidden doe ik soms, daarvoor hoef ik niet naar Lourdes mee. Dat is voor heilige 
boontjes, was mijn idee. Maar het kwam op mijn pad, dus ben toch meegegaan. Ik zag 
het als een vakantie wat ik niet zomaar af kon slaan. Maar hoe anders ging ik denken 
door menselijke verhalen die mij raakten. En waardoor ik levenservaringen voor het 
leven maakte. Door commercie en het vele toerisme had ik nooit verwacht de geest 
van Maria te voelen, heel zacht. Ik kijk terug op zes gezegende dagen. Die ik mijn hele 
leven met mij mee zal dragen.” (Een dankbare Lourdesganger van de Westfriese 
Lourdes Vliegreis 2023) 
  
De voorbereidingen voor dé Westfriese Lourdes Vliegreis 2024 zijn al in volle gang. De 
volledig verzorgde groepsreis – met Westfriese pastorale begeleiding van diaken Jules 
Post en pastoraalwerker Mariet Vet – staat open voor jong en oud, gezond en ziek, 
gelovig en niet gelovig, buitenkerkelijk en andersdenkend. Met opstapplaatsen in 
Hoogkarspel en Hoorn reist Groep Westfriesland per touringcar naar Weeze Airport 
(D). Na ca. zeven kwartier landt het chartertoestel op Tarbes Lourdes Pyrénées. De 
gereedstaande bus zet u in twintig minuten voor uw hotel in Lourdes af. Twee 
informatieavonden, in juni en september, dragen bij aan een versneld groepsgevoel. 
Op de reünie in november wordt het Herinneringsboekje van deze betekenisvolle reis 
uitgereikt. Wilt u in 2024 – 21 t/m 26-sep – met Groep Westfriesland naar Lourdes? 
Wacht niet (te) lang en meld u nu al aan bij Harry Vet ham.vet@quicknet.nl / 0228-
514040 of bij een van de 21 plaatselijke inschrijfadressen.  
 
De pelgrims verblijven in groepshotel Croix des Bretons. Degenen voor wie (enige tijd) 
lopen en/of staan (te) vermoeiend is en van een rolstoel/rollator gebruik (willen) maken 
– welke kosteloos kan worden geleend – dienen zelf een rolstoelbegeleider mee te 
nemen; de rolstoelbegeleider moet de rolstoeler de hele reis (kunnen) duwen! Beschikt 
men niet over rolstoelbegeleiding, dan is zorghotel Padoue de aangewezen locatie. 
Hier verblijven de pelgrims die zorg en/of verpleegkundige hulp nodig hebben. De 
begeleiding (1 op 1) wordt 24 uur verleend door vrijwilligers onder wie West-Friezen.  
 
De vrijwilligers worden door het Huis voor de Pelgrim aangesteld! 
Mee als vrijwilliger in 2024? Meld je nu aan via info@huisvoordepelgrim.nl. 

 
 

mailto:ham.vet@quicknet.nl
mailto:info@huisvoordepelgrim.nl
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